Spaanse slocfloes

© Stan Lauryssens

Een korte aanloop, een kattensprong en Adp, ik sta met twee
voeten vijfentwintig jaar terug in de verleden tijd en geniet in
Spanje, mijn nieuwe land, van het leven, de liefde en van alles

wat mooi 1s.
Ik schopte mijn schoenen uit.
“Ik ben zot van espadrilles,” zet ik.
“Hspa-qué?” vroeg mijn Spaanse vriendin.

“Espadrilles,” herhaalde ik. “Fen lapje gekleurd zeildoek met een

zool van gevlochten touw.”

“Ah, espardenyes,” antwoordde mijn vriendin.

Wij hadden allebei gelijk, espadrilles in het Frans, espardenyes in het
Catalaans, afpargatas in het Spaans. Wij wandelden naar een
fabriekswinkeltje gespecialiseerd in touw, zeildoek en stro in de
Catrer d’Avinyo, in de oude volkswijk van Barcelona, en kochten

genoeg espadrilles, espardenyes en alpargatas om de rest van mijn
leven nooit meer op blote voeten en.
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